
Daguitstap Naar “Het land van Axel, Emmadorp/Land van Saeftinghe – Doel en Hulst 

op donderdag 23 mei 2024 

 

 

 

 

We stappen om 8.00 u. op de bus, op de gekende parking van het Vrijetijdscentrum Jabbeke, 

Vlamingveld 40. Onze gids is terug Raf Devriendt. 

Dit jaar trekken we naar het Noorden van Vlaanderen en een stukje Nederland, ten zuiden van de 

Schelde.  

De dag brengt een mengeling van natuur, cultuur, geschiedenis en economie.   
We starten in Axel met een koffie en de befaamde “bolus”. 

Vervolgens bezoeken we er het prachtige streekmuseum “ het Warenhuis”. Je kan er op een interactieve manier beleven 

hoe mensen in het Land van Axel tussen 1850 en 1950 leefden en hoe ze eruit zagen; één van de hoogtepunten van de 

collectie is zeker de diverse klederdrachten.  Maar ook landbouwwerktuigen, boerenwagens, archeologie en 

gebruiksvoorwerpen uit de 19e eeuw kleuren het plaatje. Door de bijzondere architectuur en de gerestaureerde unieke 

muur- en plafondschilderingen wordt je terug in de tijd gekatapulteerd.  

Daarna volgt een korte gegidste wandeling in de Markt en het aanpalende Szydlowskiplein (omgeving van het stadhuis) 

We stappen terug de bus op en rijden door de polders richting Emmadorp (Nl) voor een interessant bezoek aan het 

zilte groente bedrijf “de Mariahoeve” vlakbij het “Verdronken Land van Saeftinghe”. 

Dit 3500 ha grote gebied werd letterlijk verdronken door stormvloeden en het doorsteken van dijken om Antwerpen te 

verdedigen tijdens de 80-jarige oorlog.  We krijgen een specifieke biotoop omdat in dit grote brak schorgebied zoet en 

zout water zich mengen.  Bij ‘Saeftinghe zilt’  worden binnendijks exclusieve zee-groenten geteeld, zoals zeekraal, 

zeekool, lamsoor en zilte aardappelen. De nog jonge Koningin Emmapolder ligt vlak achter het brakwaterschorrengebied 

Saeftinghe. Dat deze culinaire delicatessen bijna uitsluitend aan toprestaurants worden geleverd zal u niet verwonderen. 

Tijdens dit bezoek komen we er alles over te weten. Daarna wacht ons een lunch : 

- aperitief: een Cava of fruitsap +  hapje (zilte groenten)  

- huisgemaakte soep – een  kwaliteitsvolle BBQ met traag gegaarde beenhesp, frieten, met lokaal 

geteelde groenten, een glas wijn en het “streekdessert” : rijstpap met saffraan. 

Nu de inwendige mens is voldaan stappen we terug op de bus en gaan we op zoek naar het 

wankele evenwicht tussen mens, natuur, landbouw en haven via Het Verdronken Land van Saeftinghe, de 

Emmapolder, de Prosperpolder…   

Natuurlijk kunnen we niet voorbij aan het spookdorp Doel.  Het polderdorp is 750 jaar oud, handelaars en bewoners 

vertrokken nadat er in 1963 bekend gemaakt werd dat het dorp binnen de uitbreidingsplannen van de Antwerpse haven 

zou vallen. Het dorp beschikt nu nog over een mooie, goed onderhouden kerk.  Al die jaren speelde 

er zich een bittere strijd af om het voorbestaan van het dorp. Onduidelijke politieke beslissingen, 

juridische blunders, onzeker bewonersrecht en wazige onteigeningsregelingen leidden tot jarenlange 

onzekerheid tot op vandaag toe.  We houden er halt en vervolgen onze weg langs de westelijke kant 

van het havengebied op de linker Scheldeoever met zijn haventerreinen  en dokken. We zien 

vanuit Doel de toegang tot het Deurganckdok en rijden er ook parallel langs.  

We sluiten af met een bezoek aan het pittoreske Hulst , in 2014 uitgeroepen tot “Mooiste Nederlandse 

Vestingstad”.  

We bezoeken er de 13de eeuwse Willibrordusbasiliek, in 2009 uitgeroepen tot mooiste kerk van Nederland en 

verkennen verder het oude centrum met zijn 16de eeuwse stadshuis, de Oude Haven met zijn bierkaai, en 

andere monumenten en  kunstwerken. Een korte wandeling langs de recent gerestaureerde dubbele 

stadswallen biedt fraaie uitzichten. Deze vestingen stammen uit de Tachtigjarige oorlog (1568 – 1648), en 

behoren tot de rijksmonumenten. Ook de sluwe vos Reinaert voelde zich hier goed thuis tijdens de 

Middeleeuwen. 

We sluiten af met een drink, (tevens toiletgelegenheid) op de Markt alvorens terug naar de bus te wandelen 

voor de terugreis naar Jabbeke, waar we omstreeks 19u aankomen.  

 

1. Prijs: €78   (leden), €103 (niet-leden, als de partner lid is: €96 per persoon (ochtendstop, gids, lunch, 
namiddagstop, fooi buschauffeur en vervoer inbegrepen, kortom: all-in).   
Voorrang voor leden. De meerprijs voor niet-leden Vl@s is omwille van de verzekering. 
(Bij annulatie wordt er € 5 aangerekend voor administratiekosten) 

2. Storten kan op rekening BE82 0017 0613 0168 van Vl@s Groot-Jabbeke  met vermelding: uitstap 23 mei 2024. 
3. Uiterste inschrijvingsdatum : 15 mei 2024 
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